De bestemming van Clementine

Zuster Clementine

Toen zuster Clementine in 2002 in Bangang in Kameroen aankwam, werd zij meteen
geraakt: langs de weg zag zij kinderen staan. Zij wachtten daar in de hoop dat
ze ingehuurd zouden worden om op de farms te werken. Het zijn de wezen van

‘ Auto beZOTgI . m e i Sj es aidsslachtoffers. Deze ziekte heeft het leven van bijna een hele generatie ouders

geéist, de kinderen zijn achtergebleven. Zonder ouders, soms verstoten door hun

2 familie. De 54-jari ter Cl tine trekt zich het lot d y Vi |
weer een toekomst daar::l:an d:meij:j::g.ezus er Clementine trekt zich het lot van deze wezen aan, voora

“Ik wil een glimlach op het gezicht van de meisjes toveren!”

Een eigen bestaan

Vrouwen en meisjes worden al achtergesteld computerwerk en kappersyaardigheden.

in Kameroen en hebben daardoor geen Twee vrijwilligsters uit het dorp geven de

kans op een toekomst. Zuster Clementine lessen. De meisjes leren koken en krijgen

vangt deze meisjes op in het opvangcentrum les in hygiéne. De twee naaimachines

in Bangang. Een sober klooster, zonder die er zijn heeft het centrum gekregen.
Na de opleiding kunnen de meisjes geld

= stromend water, zonder toilet, soms met
I I Iva elektriciteit. De meisjes krijgen hier les lenen. Bijvoorbeeld om een naaimachine

in vaardigheden waarmee ze later werk of kappersmateriaal te kopen en daarmee
www.miva.nl vervoer en communicatie kunnen vinden. Bijvoorbeeld naaiwerk, hun eigen geld te gaan verdienen.
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